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Van de voorzitter 
 

Vanaf 21 december worden de dagen weer langer en 
neemt de hoeveelheid daglicht langzaam toe. Eerst heel 

geleidelijk, later duidelijk merkbaar in januari en februari. 
Ik wens alle wapenbroeders en hun dierbaren toe dat het 

‘licht’ ook in andere opzichten meer mag schijnen in het 

dagelijks leven. We hebben immers een pittig jaar achter 
de rug. Velen van ons hebben dierbaren verloren of gaan 

gebukt onder ziekte of andere ongemakken. 
 

Ook de toestand in de wereld, zoals politiek commentator 
G.B.J. Hiltermann die altijd wist te duiden, is er niet beter 

op geworden. We hebben met z’n allen dit jaar stilgestaan 
bij 80 jaar vrijheid in ons land, maar vele landen kampen 

nog altijd met oorlog en oorlogsdreiging. Alle reden dus 
om onze zegeningen te tellen, ook al doet het veel met 

ons om geconfronteerd te worden met misdaden tegen de 
menselijkheid elders in de wereld. Oorlogen kennen geen 

winnaars, alleen maar verliezers. 
 

Laten we ons vooral niet door angst laten verlammen. 

Laten we er vooral zijn voor elkaar. Ook als het even 
tegenzit of we worden overspoeld door slecht nieuws. 

Door iets voor anderen te betekenen, verrijken we ook 
ons eigen leven en worden we een gelukkiger mens. 

 
Terugkijken op mooie momenten kan daarbij helpen. 

Zoals de waardevolle herinnering aan onze aanwezigheid 
bij de herdenking op Tweede Pinksterdag op de 

Grebbeberg, de herdenking in West-Arnhem op 19 
september en ons sfeervolle en smaakvolle diner op 9  
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oktober in de Kumpulan. Allemaal momenten waarop we 
weer even bij konden praten. 

 
Laten we dat in 2026 vaker samen doen. Kom naar onze 

bijeenkomsten en herdenkingen; verbondenheid en 
saamhorigheid maken het leven zoveel mooier. 

 

Namens mijn gehele bestuur wens ik eenieder sfeervolle 
kerstdagen en een in alle opzichten voorspoedig en vooral 

gezond 2026. 
 

Laurens van Aggelen 
Voorzitter Afdeling Arnhem 
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Activiteitenkalender 2026: 

 

13 januari inloopmiddag 14.00 uur Echos Home 
de Landing Schaarsbergen 

 

10 februari ALV BVWPNBRS 14.00 uur Echos 
Home de Landing Schaarsbergen 

 

17 maart inloopmiddag 14.00 uur Echos Home de 
Landing Schaarsbergen 

 

7 april Bingo 14.00 uur Echos Home de Landing 
Schaarsbergen 

 

12 mei BBQ  14.00 uur Echos Homes de Landing 
Schaarsbergen 

 

9 juni inloopmiddag 14.00 uur Echos Home de 
Landing Schaarsbergen 
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14 juli inloopmiddag 14.00 uur Echos Home de 
Landing Schaarsbergen 

 

8 september inloopmiddag 14.00 uur Echos Home 
de Landing Schaarsbergen 

 

7 oktober   woensdag 14.00 uur Jaarlijks afdeling 
’s  diner in de Kumpulan.  

 

10 november inloopmiddag 14.00 uur Echos 
Home de Landing Schaarsbergen 

 

8 december Lunch en Bingo 12.00 uur Echos 
Home de Landing Schaarsbergen 
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De Kerstvrede van 1914 

Een moment van menselijkheid  

in een wereld vol duisternis 

 
Door Laurens van Aggelen 

 

Soms, heel soms, breekt er in de diepste duisternis een straal 

licht door. Zo’n moment vond plaats op kerstavond 1914, 

midden in de verschrikking van de Eerste Wereldoorlog. Al vijf 

maanden lang klonken er niets dan geweerschoten en 

artillerievuur aan het Westelijke Front. De aarde was 

omgeploegd door explosies, de lucht zwaar van kruitdamp, de 

harten van soldaten verhard door angst en verlies. Maar juist 

daar, op die kille decemberavond, gebeurde iets wat nog altijd 

tot de verbeelding spreekt: de Kerstvrede van 1914. 

 

Het begon klein, bijna onopvallend. Paus Benedictus XV had 

eerder dat jaar opgeroepen tot een wereldwijd kerstbestand, 

maar slechts weinig legerleiders hadden oren naar zijn 

woorden. Toch laaide er langs de loopgraven een andere vonk 

op. Aan Duitse zijde werden honderden kerstbomen ontstoken, 

de flakkerende kaarsjes wierpen een warm licht over het 

desolate landschap. In de Britse loopgraven keken soldaten 

toe, wantrouwig en verbaasd, maar ook geraakt door de 

plotselinge menselijkheid van de vijand. 
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Dan gebeurde het onverwachte: een chocoladetaart met een 

brief werd naar de overkant gestuurd. De Duitsers vroegen om 

één nacht vrede. De Britten aarzelden, maar gaven toe en 

stuurden tabak terug als gebaar van goede wil. Exact om half 

acht begonnen Duitse soldaten met het zingen van 

kerstliederen. Aan beide zijden werd geluisterd, geklapt, en 

langzaam maar zeker zongen de twee legers samen. Alsof de 

loopgraven even geen scheidslijn meer waren, maar slechts 

twee kanten van een gedeeld verlangen naar rust. 

 

Voorzichtig kwamen soldaten uit hun loopgraven. Ze schudden 

handen, wisselden cadeautjes uit, deelden grapjes en zelfs 

voetbalwedstrijden vonden plaats in het niemandsland dat tot 

dan toe alleen dood en ellende had gekend. Kerstmorgen 

bracht vreugde: gelach klonk waar eerder alleen het huilen van 

gewonden te horen was. Het front veranderde voor één dag in 

een plek van saamhorigheid, een onwerkelijke oase midden in 

de waanzin. 
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De legerleiding was minder enthousiast. Generaals vreesden 

dat de broederlijke omgang het strijdlust zou ondermijnen. 

Toch maakten ze, vaak in stilte, gebruik van de rust: 

gewonden werden afgevoerd, doden begraven, voorraden 

aangevuld. Maar iedereen wist dat de vrede niet zou duren. Na 

Kerst werden afspraken gemaakt om de gevechten weer te 

hervatten. Met een vlag, een groet, soms zelfs een laatste knik 

van erkenning. Daarna keerden de soldaten terug in hun  

loopgraven, en het zingen maakte plaats voor het denderen 

van wapens. 

 

 

 

De Kerstvrede van 1914 duurde slechts enkele dagen, maar 

leeft voort als een herinnering aan wat mogelijk is wanneer 

mensen elkaar even niet zien als vijand, maar als medemens. 

Tussen de modder, het bloed en het verdriet gloorde er een 

sprankje hoop. Een bewijs dat zelfs in oorlog de menselijke 

geest niet volledig te breken is. 
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Kerstkaart verzonden door de Engelse oorlogs correspondent 

Holly Chrismas tijdens de eerst Wereld oorlog 
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Fotos afvaardiging afdeling Arnhem tijdens 

viering 100 jaar Bond van Wapenbroeders 

 

 

Op vrijdag 19 september 2025 klonk in Bergen op Zoom 

in de ochtend al het geluid van een doedelzak! De 
baniergroep oefende namelijk het binnentreden van de 

Bondsbanier en  vrijwel alle afdelingsbanieren van de 
Bond van Wapenbroeders in de Grote Zaal van de 

Raayberg in Bergen op Zoom. Zij werden daarbij 

voorafgegaan door Piper Willie Mc Vean. Alleen deze 

oefeningen waren al indrukwekkend! 

Aan het begin van de middag liep de zaal dan vol met 

bijna 200 Wapenbroeders, partners/begeleiders en 
genodigden. Natuurlijk begonnen we met koffie en een 

heerlijk gebakje. Na het welkomstwoord door de 
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Ceremoniemeester Jan Schrijver, marcheerde de 
banierdragers met vrijwel alle banieren de zaal binnen, 

voorafgegaan door de Piper. De banieren werden op het 
podium geplaatst, wat een prachtig beeld gaf tijdens de 

toespraken.  
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 info@fysiotherapieschaarsbergen.nl 

 

Fysiotherapie Schaarsbergen is een kleine, doch goed 

geoutilleerde praktijk gelegen aan de bosrand in de wijk 

Schaarsbergen (Arnhem Noord) en uitstekend bereikbaar 

(halte buslijn 9 op 30 meter). De praktijk is gestart in 1987 en 

sinds die tijd bewijzen wij dat vakkundigheid, gezelligheid en 

flexibiliteit hand in hand met elkaar kunnen gaan. Omdat wij 

één behandelruimte hebben, hoeven wij onze zorg niet te 

verdelen over meerdere patiënten en krijgt u de volledige 

aandacht. 

Fysiotherapie Schaarsbergen Kemperbergerweg 87 

6816 RM Arnhem    

Tel. 026-4459259 

 

 

 

mailto: info@fysiotherapieschaarsbergen.nl
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Bestuur Afdeling Arnhem 

Voorzitter Secretaris 

 

Dhr. Laurens van Aggelen 
 
Email:laurens@aggelen.com 

Telefoon: 026-3623856 

      

 

Gezocht 
 

Takenpakket wordt  
waargenomen door de 

Penningmeester 

Penningmeester Bestuurslid 

Dhr. G. van Engelenburg                                  
Molenstraat 57 

6712 CS EDE 
Tel. 06-30180297                                        

Email: 
gerrit.engelenburg@zonnet
.nl          

Dhr. P.J. van Leijen 
Wouter Klaassenlaan 18 

6861 GL Oosterbeek 
Tel. 026–3340658 

Email: 
j.van.leijen1@kpnplanet.nl 

Bestuurslid Nieuwsbrief & ondersteuning  

Dhr. B.G.J.A. Reuvers 

Leidenweg 40-57 
6843 LD Arnhem 

Tel. 06-10078972 
Email: 
Ben.reuvers@icloud.com 

Dhr. Th. Arnoldus 

Kloosterstraat 27 

6981 CC Doesburg 

06-20564095 
Email: 

t.arnoldus@outlook.com 

 
 

Bankrekeningnummer: T.b.v. Donaties en /of Advertenties:  
Rekening: NL85 INGB 0009 6846 19 

 
t.a.v. Penningmeester Bond van Wapenbroeders afd. Arnhem   
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